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Nieuwsbrief juli 2025 
 

Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; 
loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; 

- Psalm 103:1-2 
 

 
 

Geliefde broeders, zusters, vrienden, kennissen en familieleden, 

We zitten alweer halverwege het jaar en ik ben blij met de dingen die we 
tot nu hebben kunnen doen. Eenmalige kinderevangelisatie-acties, 
training, twee zendingsreizen, hulp aan opbouw van een dochter-
gemeente van onze gemeente, ontwikkelingen m.b.t. de wijk Ana Moura, 
en de voortgang van Huize Bela Vista waar Sabrina en Kelinha strijden 
voor hun financiële onafhankelijkheid. 

Van maart op april zijn Gessy en ik samen naar Piauí geweest. U zult hier 
vast al foto’s en filmpjes van gezien hebben. Maar voordat ik ga delen over 
de praktische dingen die we daar hebben mogen doen, wil ik graag het 
volgende delen. 

 

 

Schok 

Tien dagen voordat wij op reis gingen hebben Gessy en ik samen met het bestuur in Brazilië een 
gebedscampagne van 7 dagen gehouden voor het leven van Valmir, de “beroemde” voorzitter van de 
“buurtvereniging”. Het was mijn grote verlangen om hem voor de Heer te winnen. Dat zou een enorm 
getuigenis zijn voor iedereen in de wijk, Gods licht zou vrij kunnen stralen in die wijk en een nieuwe soort van 
levensvrijheid zou door iedereen  ervaren worden. Ook zou dit een enorme impact hebben in de onderwereld 
en ik hoopte op meer toegang binnen die wereld, zodat we anderen zouden kunnen bereiken met Gods 
bevrijdende Woord. 

Behalve ons werk met de kinderen in Casa Girassol  heb ik als missie om Jezus te brengen in de wijk die 
gebukt gaat/ging onder de macht en overheersing van de duisternis met al zijn werken. Wij kwamen aan op 
een zondagmiddag en kregen pas de andere dag het “grote nieuws” te horen. ‘s Nachts hadden we al wel laag 
overvliegende helikopters van de politie gehoord, dus ik wist dat er een “groot iets” gaande was. De andere 
ochtend vroeg kwam Silvania, onze keuken- en schoonmaakhulp, en vertelde ons dat Valmir op koelbloedige 
wijze vermoord was op zondagmiddag (nog steeds niet duidelijk door exact welke vijand). Dat was een schok 
voor mij, ik kon het eerst niet geloven. Wij hadden zó voor hem gebeden die week, ik was er zó van overtuigd 
dat ik een speciaal gesprek met hem zou hebben en dat Gods Geest hem deze keer zou aanraken... ik ben er 

Een nieuw speelhuisje voor Casa Girassol  
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de hele dag verdrietig van geweest. Pas de volgende ochtend vroeg, gaf God mij hierover een woord dat mij 
een bepaalde vrede bracht. Ook kwam pastor Fábio ons op dinsdag vertellen dat op de zondagochtend een 
pastor van de Assemblies of God-gemeente bij Valmir aan de deur was geweest en hem uitgenodigd had om 
Jezus aan te nemen en dat het wel eens de laatste kans zou kunnen zijn die God hem gaf...  Valmir schijnt 
geantwoord te hebben dat hij inderdaad Jezus nodig had maar dat het nog niet zijn dag was... 

We hebben de details van de moord allemaal gehoord, dit lokale nieuws was groot nieuws en is dus op de 
regionale tv geweest. De vraag was nu, wie gaat de opvolger worden? 

Commandokamp 

Na dit gebeuren, op bezoek bij onze christelijke buren van Casa Girassol , kregen Gessy en ik verhalen te 
horen van onze buurman die werkelijk grote filmverhalen lijken. Onze buren in Piauí hadden een zoon van 30 
jaar die vorig jaar vermoord is onder het commando van Valmir. Ik was die week in Piauí en ben toen op de 
begrafenis geweest. Maar vanwege veiligheidsredenen werd er nooit over details gesproken. Nu “durfde” onze 
buurman hier wel de mond over open te doen. Er schijnt een commandokamp op niet zo veel kilometer afstand 
van Casa Girassol  te liggen, midden in dik bebost gebied. Daar kun je alleen naar binnen als je zaken te doen 
hebt met de “Big Boss”. Daar is onze buurman dus geweest, voor afbetaling van een bepaalde schuld van zijn 
zoon. Dat kwam omdat dit commando hun huis onder bewaking gesteld had: niemand van hen kwam de deur 
uit of in (de andere buren konden onder legitimatie de straat in en uit). Je mag bij dit commandokamp alleen 
naar binnen achter op de brommer bij één van hun leden, en je rijdt langs een 30-tal zwaar bewapende kerels 
voordat je op de plek van onderhandeling aankomt. De buurvrouw vertelde ons dat ze heel veel gebeden heeft 
dat haar man weer levend terug zou komen, omdat je nooit weet hoe ze reageren of wat voor onverwachts er 
te gebeuren staat. Dit was ongeveer 4 jaar geleden gebeurd en uiteindelijk hebben ze vorig jaar toch hun zoon 
verloren.  

De buurman heeft ons verhalen verteld van echt heel verschrikkelijke dingen die Valmir gedaan schijnt te 
hebben. Moorden die op verschrikkelijke wijze hebben plaats gevonden, een regime dat met ijzeren hand 
gehandhaafd werd. Het was te verwachten dat er een moment zou komen dat iemand zich hier tegen zou 
verzetten. Ik moet eerlijk bekennen dat ik heb staan klapperen met m’n oren bij sommige verhalen en dat ik 
bij mijzelf dacht: en ik ben verschillende keren bij die man thuis geweest, ik heb “gewoon” met hem zitten 
praten, ik heb nooit in de gaten gehad dat het om zo’n persoon met zo’n verschrikkelijke levensstijl ging. 
Natuurlijk moest hij ook gered worden, natuurlijk had hij ook Gods vergeving nodig en heeft hij de kans gehad. 
Verschillende kansen, via mensen die ik heb leren kennen, via mijzelf, via mensen van kleine lokale kerkjes, en 
nu was de kans voorbij.  

In de dagen die wij in Piauí waren, was het “stil” in de wijk Boa Esperança. De eerste week werd er geen bezoek 
van buitenaf geduld, dus kon ik de wijk niet in. De rust moest eerst wederkeren, zowel voor de jonge jongens 
die onder het commando werken, als voor de gewone mens die daar woont. Begrijpelijk. 
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Een gezegende tijd 

Gessy en ik hebben ondanks dit alles hele bijzondere en 
kwalitatieve weken gehad in Piauí. Gessy heeft vele harten 
veroverd met zijn zachtmoedige en begripvolle manier van 
omgaan met mensen. Gessy en Pr. Fábio hebben 
speeltoestellen en een zandbak gemaakt. Meer informatie en 
beeldmateriaal hiervan kunt u vinden op onze website. Pr. 
Fábio droomt er van dat wij in Piauí komen wonen. Vanwege 
de vele mogelijkheden op het gebied van zending en 
evangelisatie zouden wij dat best willen, maar het klimaat in 
die regio is toch echt een enorm obstakel voor ons.  

Wat ik ook nog graag wil vermelden is dat wij een echtpaar 
hebben kunnen voorzien van een studiebijbel die zij zo nodig 
waren voor hun eenvoudige maar waardevolle werk dat zij 
doen in een kleine lokale gemeente. Dit gezin hebben wij een 
paar jaar geleden met de maaltijden mogen helpen. Het zijn 
mensen met zo weinig en die zich zo inzetten met liefde en 
overgave in de lokale gemeente waar maar heel weinig 
mensen bekwaam zijn om aan de groei en ontwikkeling van 
deze gemeente te kunnen werken. We hebben hen mogen 
bemoedigen met bezoek, boodschappen, kinder-
evangelisatiemateriaal en studiebijbels. Onze broeder heeft 
een nieuwe bril nodig, wij hopen dat we binnenkort hierin ook 
een zegen voor hen zullen mogen zijn. 

We hebben ook een weekend werk in het binnenland mogen doen. Gessy heeft een woord gedeeld op een 
huissamenkomst. Wat bijzonder om in zulke primitieve en eenvoudige omstandigheden onze broeders en 
zusters te mogen bemoedigen met een woord. Er zijn daar nieuwe deuren opengegaan en straks in augustus 
mag ik daar een kinderevangelisatieprogramma gaan houden. Ik hoop en bid dat we bijzondere vrucht zullen 
mogen dragen daar. 

Terug in Timóteo heb ik iedere week een online meeting met ons team of deel van ons team in Piauí. Ik blijf er 
van onder de indruk hoe God mensen uit het niets haalt en daar instrumenten in Zijn Koninkrijk van maakt. 
Tot nu toe is er nog steeds niemand opgestaan in de wijk om de plek van Valmir in te nemen. Dat vind ik 
verbazend. Maar ineens heb ik een paar dagen geleden ingezien dat GOD “farao’s ijzeren hand” heeft verbroken 
op die plek. Toen ik mij dat besefte, kwam ik opnieuw tot ontdekking wat een groot geestelijk wonder daar 
plaatsgevonden heeft. Dit houdt in dat wij zonder zorgen of mogelijke bedreigingen vrij ons evangelisatiewerk 
in die wijk kunnen doen. Wát een vrijheid, wát een overwinning. Eind juli hoop ik opnieuw naar Piauí af te reizen 
en daar nieuwe stappen te zetten in de wijk Boa Esperança, samen met ons team. 

De studiebijbel. Haar 
man heeft ook een 

Bijbel gekregen 

Ook de kinderen 
hebben een Bijbel 

gekregen 

Kinderdienst in Casa Girassol  
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Zendingsreis en kinderevangelisatieweek 

Ik ben deze maand juni 10 dagen op zendingsreis geweest, naar een 
stadje vlakbij Rio de Janeiro, en heb daar in 9 verschillende kerken 
mogen spreken. We hebben van ons werk kunnen vertellen, 
zendingsvisie kunnen delen, training aan kinderevangelisten mogen 
geven, enzovoort.  

Ik ben daar nu net een paar dagen van terug en de aankomende 
weken gaan we ons voorbereiden op een week lang 
kinderevangelisatie in de wijk Ana Moura. Hier gaan de jeugd en een 
aantal zusters van de gemeente van Ana Moura aan mee doen. We 
verwachten 5 dagen lang gemiddeld een dagelijkse deelname van 50 
kinderen. Wilt u dit evenement meenemen in uw gebeden? Dat Gods 
Geest kinderen zal mogen aanraken. We verwachten wonderen, 
tekenen en overgave van levens aan Jezus. De exacte datum is 21 tot en met 25 juli. 

Wat persoonlijk nieuws 

Ik ben 2 weken geleden opnieuw oma geworden: onze pleegdochter 
Lorrayne heeft een tweede kindje gekregen. Ze heet Maitê, en was bij 
de geboorte bijna 4 kilo en 53 cm. En de afgelopen week hebben we 
er nóg een kleindochter bij gekregen, van Darla (een andere 
pleegdochter). Dit is Darla haar derde. Lorrayne kan zich goed 
redden, daar Ágatha, haar oudste dochter, al 10 jaar is en zij dus mee 
kan helpen met een aantal dingen. Maar Darla heeft 2 jonge jongens 
van 2,5 en 6 jaar, dus die kan wel wat hulp gebruiken. Ze woont niet 
ver van mij vandaan (in de wijk Cava Grande) en daarom komt ze bij 
mij in huis voor de eerste twee à drie weken na de bevalling. Haar 
man kan dan de weekenden komen logeren en door de week kan hij 
zo op de brommer heen en weer om even bij zijn gezin te zijn.  

Gessy is weer terug naar Canada voor een aantal maanden, niet fijn maar noodzakelijk. Dit is het laatste jaar 
dat hij daar nog werken moet en we dus tijdelijk niet samen kunnen zijn. Zo de Here wil kan hij halverwege 
volgend jaar met pensioen en dan is deze uitdaging voorbij. 

Gebed 

Tot slot wil ik een ieder van u vragen of u vooral wilt bidden voor mijn bescherming, overal waar ik ga, maar in 
het bijzonder in Piauí. En voor mijn gezondheid: dit jaar merk ik een snellere vermoeidheid na intensieve 
projecten en evenementen die we ondernemen. Niet vreemd natuurlijk na zoveel jaar werk, maar het voelt 
toch ook een beetje als een soort belemmering. 

 

 

Zendingsconferentie nabij Rio 

Darla’s pasgeboren dochter 
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Mijn hart blijft ontzettend dankbaar voor iedereen die ons werk zo trouw blijft steunen. Daar bidden en danken 
wij dagelijks voor.  

Gods rijke zegen toegewenst voor een ieder van u/jullie. 

Netty, Gessy en teams. 

 

“Ter opbouw van Gods Koninkrijk, 
verspreiding van het blijde evangelie en 

de redding van verloren zielen” 
 

 

 

Bericht van het bestuur 
 
Bezoek van Netty aan Nederland en spreekbeurten op basisscholen in 2025 
Alhoewel het aanvankelijk niet in de lijn der verwachting lag, is Netty toch van plan om dit jaar naar Nederland te komen. 
Dit zal zoals het er nu naar uitziet in de periode oktober-november zijn.  
 
Zoals we in de nieuwsbrief van september 2024 al aangegeven hadden, is het Netty’s grote verlangen om niet alleen de 
kinderen in Brazilië over God te vertellen, maar ook de kinderen in Nederland. Zij zou daarom heel graag een aantal 
spreekbeurten op (christelijke) basisscholen houden.  
 
Oproep 
Kent u een basisschool die interesse zou kunnen hebben in het ontvangen van Netty voor een les of spreekbeurt? Wilt u dat 
dan alstublieft aan ons doorgeven, zodat wij vroegtijdig contact kunnen zoeken? Of zou u ons in contact willen brengen met 
iemand die u op de school kent? We kijken graag samen naar een geschikte invulling.  
 
We hebben ook een informatiepagina op onze website gezet: https://kinderwerk-horeb.nl/sponsoren-en-
helpen/presentaties-op-scholen/ 
 
Vragen? 
Heeft u vragen? Laat het ons weten via de mail: info@kinderwerk-horeb.nl. Wij beantwoorden die graag. 
 
Hartelijke groet, 
 
Bestuur Stichting Horeb 
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