Lieve mensen,

Wij zijn heel dankbaar voor alle giften die we krijgen.
Met de hulp van een ieder kan het semi-internaat
draaien. Wat is het semi-internaat ook al weer? Even in
het kort: Eén dagdeel gaan de kinderen naar school. Het
andere dagdeel worden de kinderen bij ons op het terrein
van Horeb opgevangen. Wij zorgen voor het vervoer van
en naar het terrein. De kinderen krijgen een gezonde,
warme maaltijd, een veilige plek om te spelen, bijles en
hulp bij huiswerk, bijbels onderricht, verschillende
workshops en vooral veel liefde en aandacht van
betrokken vrijwilligers en personeelsleden.

In de maanden juli en augustus was er een aantal
Nederlanders bij ons op bezoek. Waaronder Erik en
Saskia met hun twee dochters. (Saskia is de zus van
Bernard.) Tijdens het semi-internaat hebben zij meerdere
sportlessen gegeven, zie foto’s. De kinderen hebben
enorm genoten. Vooral het spel, waarbij de kinderen met
sponzen elkaar nat mochten gooien, was een groot
succes.

De kinderen komen met hun rugzak op het semi-internaat. In
deze tas zitten hun schoolspullen. De kinderen van de ochtend-
groep nemen hun schooluniform mee. Voordat we om 12:00 uur
warm eten (de almogo), worden deze kinderen gedoucht. Rond
11:30 uur zijn de kinderen van de middaggroep ook op het
terrein aangekomen en moeten we zo’n 100 rugzakken kwijt. De
kinderen leggen hun rugzakken op het podium (zie foto links).
De meisjes aan de ene kant, de jongens aan de andere kant. Zo
kunnen de kinderen hun tas snel terugvinden.




